
 

 

Beste ouders, 

Sinterklaas is weer in het land. Voor veel kinderen een spannende tijd. Lees eens 

een sinterklaasverhaal voor of zing samen een liedje. Hier wat leuke tips! 

 

Fred zet een schoen       Auteur: Pepe Smit   4+ 

‘Sinterklaas? Wie is dat?’ vraagt Fred zich af. 

‘Hij rijdt op een paard over de daken en als je een liedje 

zingt doet hij iets in je schoen’, legt Anton de boswachter 

uit. ‘Ja hoor’, zegt Fred, ‘geloof je het zelf?’ Toch kan hij die 

nacht niet slapen… Stel je voor dat het toch echt waar is… 

 

Sinterklaas          Auteur: Charlotte Dematons   4+ 

Ga mee op reis naar Spanje en ontdek de betoverde wereld 

van Sinterklaas zoals je die nog nooit hebt gezien. Het is een 

uitgebreid kijk en zoekboek. Het staat vol prachtige illustraties 

om in te verdwalen en om steeds weer nieuwe dingen in te 

ontdekken. 

 

 

Wie stout is                    Auteur: Pieter Koolwijk  10+ 

Denk jij dat Sinterklaas een vriendelijke oude man is die 
cadeautjes uitdeelt? Dan is dit niet het boek voor jou. 

Mo komt erachter dat de werkelijkheid heel wat bloedstollender is, 
als Pjotr naast hem komt wonen – een nurkse, botte 
schoorsteenveger. 

Niet lang nadat de nieuwe buurman is gearriveerd, beginnen er kinderen te 
verdwijnen. Mo weet honderd procent zeker dat Pjotr erachter zit en gaat op 
onderzoek uit. Maar zijn nieuwsgierigheid komt hem duur te staan. 

 



 

  De pinguinsint en andere dierenklazen    6+ 

Auteur: Edward van de Vendel 

Dit originele boek met grappige rijmverhalen is het perfecte 

Sinterklaascadeau voor kinderen van de middenbouw. 

 

Waarom zou Sinterklaas een mens moeten zijn? Edward van 

de Vendel bewijst met deze verrassende parade dierenklazen 

dat het ook heel anders kan. Van de ekstersint die het niet kan 

laten om zijn cadeautjes terug te stelen, de pinguïnsint die de 

Hollandse winter te warm vindt tot sinterschildpad die meer dan 

een eeuw doet over de reis vanuit Spanje: allerlei dierensinten 

stelen de show in deze bundel originele gedichten. 

  

 Ari en Loek, het is maar één keer sinterklaas    6+ 

Auteur: Yvonne de Vries 

Met jubelbenen hollen Ari en Loek door de straten van de stad. Er 

hangt iets in de lucht. Ruik jij het ook? Het is de geur van 

pepernoten en speculaas. Vandaag legt Sinterklaas zijn boot aan, 

aan de kade van Cadeau! ‘Het mag wel een beetje minder dit jaar,’ 

zegt mama Jikke. Ze wil geen sinterstress of pietpaniek. ‘Ach,’ 

vindt papa Guus. Hij houdt wel van een beetje sinterpret. Want het 

is natuurlijk maar één keer Sinterklaas! Van de intocht tot 

pakjesavond – het leukste samengezin viert Sinterklaas! 

 

 Sinterklaasliedjes        3+ 

Auteur: Mark Janssen 

De beeldschone illustraties van Mark Janssen nemen u 

mee via bekende sinterklaasliedjes door het 

sinterklaasverhaal. 

 

 

 

 

 

Ik wens u een heerlijk sinterklaasfeest toe. 

Met vriendelijke groeten, 

Gerda de Kraaij,  Leesconsulent Bibliotheek Waterland 

 


